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We kennen de Maas vandaag de dag als de rivier die 
stroomt waar ze nu is. Maar miljoenen jaren geleden 
lag de Maas veel verder westelijk, waar nu de Peel is. 
Deze Peel is ook de naamgever van de Peelrandbreuk: 
een scheur in de aardkorst die het landschap zoals wij 
het nu kennen heeft gevormd. Door deze breuk was de 
aardkorst lang in beweging. Terwijl de aarde aan de 
ene kant wegzakte, bleef de andere kant juist omhoog. 
Zo werd de Maas langzaam naar het oosten getrokken, 
naar de plek waar ze nu stroomt.

Waar je nu wandelt, zie je de sporen van die geologische 
veranderingen. Het landschap golft op en neer, de oude 
rivierbeddingen en oeverwallen van de Maas zijn nog 
duidelijk zichtbaar. En over die oude beddingen slingert 
de Tasbeek, van de Eikelenpeel naar de Maas. Ondanks 
haar kleine formaat, bruist de beek van leven. Hazen, 
reeën, bevers en dassen zijn hier niet vreemd; met een 
beetje geluk kom je ze tegen.

Houd je ogen en oren open terwijl je door dit unieke, his-
torische landschap wandelt. Geniet van de eeuwenoude 
geschiedenis die zich in het landschap weerspiegelt.

    Stap in het verhaal 
 van water en aarde
            en wandel door 
miljoenen jaren 
 geschiedenis
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10  De Maas komt en gaat
Welkom op de Maasboulevard van Kessel. Dit is een goede plek 
om je een idee te geven van de term ‘hoogwater’. Je ziet hier op 
verschillende plekken bordjes die de hoogwaterstanden aange-
ven. Het water stond vaak zelfs nog hoger, maar het hek om de 
bordjes op te hangen is simpelweg niet hoger. In 1993, 1995 en 
de zomer van 2021 was het flink raak op deze plek.

Hier woonden de Graven
Aan het einde van de Maasboulevard zie je, rechts van het 
paadje naar boven, de boerderij en watersportcamping Gra-
venhof. Deze plek was ooit het thuis van de graven van Kessel, 
die hier in rustigere tijden verbleven. Ze zetelden officieel op 
Kasteel De Keverberg, dat fungeerde als hun verdedigingswerk. 
Tussen deze Gravenhof en het kasteel verrezen grote boerderij-
en. Zo vormde zich de huidige Onderste en Bovenste Markt.

*  Maaslinie
Aan het einde van camping 
Gravenhof tref je een hagel-
kruis aan. Dit soort kruizen 
werden vroeger geplaatst 
om hagelstormen en on-
weer af te weren, om zo de 
oogst te beschermen. Vanaf 
hier heb je ook uitzicht op 
een kazemat uit de Tweede 
Wereldoorlog. Deze kaze-

mat maakte onderdeel uit van de Maaslinie, een verdedigings-
lijn langs de Maas die in de jaren dertig werd versterkt met 
kazematten om een mogelijke Duitse inval te vertragen.

 
53  Vogelparadijs
De ‘baggergaten’ die je 
in het weiland ziet, zijn 
overblijfselen van de grind-
winning. De Maavallei 
is rijk aan grind, zand en 
klei, die niet alleen in de 
wederopbouw na de Twee-
de Wereldoorlog werden 
gebruikt, maar ook nu nog 

veelvuldig worden gewonnen. Na de grindwinning blijven 
deze kleine waterplassen vaak achter, die nu een paradijs zijn 
voor vogels. Hier vinden onder andere de visdief, grote zil-
verreiger en nog veel meer vogels hun toevlucht.

51  Beschermd landschap
Van knooppunt 53 naar 51 zie je aan je linkerhand het golven-
de landschap, met de oude Maasbeddingen en -oevers die het 

gebied zijn karakter geven. 
Dit is een beschermd land-
schap, wat betekent dat 
boeren die hier werken de 
gronden niet zomaar mo-
gen aanpassen. Het behoud 
van dit landschap is es-
sentieel voor de natuur en 
voor het overdragen van 
onze geschiedenis. 

Meanderend mooi
Je zag de monding van de Tasbeek al even nabij de Maas. Deze 
beek volgt de oude Maasbeddingen en is 9,2 kilometer lang. Ze 
begint in het bos van de Eikelenpeel en stroomt parallel aan de 
rivierduinen richting de Maas. In 2015 werd het laatste stuk 
van de beek teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Nu me-
andert de beek weer rustig naar de Maas. Mooi om te zien en 
goed voor de natuur.

 
11  Het verdwenen Kasteel De Putting

Vanaf knooppunt 11 wandel je over de Bosakkerweg. Als je 
terugkijkt naar de Tasbeek, zie je bij huisnummer 3 Boerderij 
de Putting. Ooit stond hier het Kasteel De Putting, dat al in 
1406 werd gebouwd en recht gaf op een zetel in de Staten 
van het Gelderse Overkwartier. In 1849 liet barones Helena 
van Voorst tot Voorst het kasteel afbreken en bouwde met 
de stenen een boerderij. 
Boven de ingang prijkt nog 
steeds de wapensteen uit 
1652. De fundamenten 
van het kasteel werden in 
1977 herontdekt en zijn 
sinds 1987 beschermd als 
archeologisch monument.

10  Bovenop de oude oeverwallen
Van knooppunt 10 naar 37 en 31 wandel je over de oude 
oeverwallen van de Maas. Deze oeverwallen ontstonden 
doordat de rivier zich na de ijstijden steeds dieper in het 
landschap insneed. Nieuwe dalen ontstonden, en de oude ri-
vierbeddingen bleven als terrassen achter in het landschap.

31  Burcht op het oosten 
De zanderige wal rechts van de route van knooppunt 31 
naar 44 is een perfecte plek voor dassen. Vaak richten das-
sen hun burcht naar het oosten of zuidoosten. De vroege 
ochtendzon verwarmt de ingang van hun burcht snel, zodat 
ze in de ochtend al van de zon kunnen genieten en vochtpro-
blemen ‘in huis’ voorkomen.

41  Ven van kaboutertranen
Je bent in de buurt van een bijzondere plek. Want in de 19e 
eeuw was het gewoon om te (willen) geloven in kabouters.  
Zo gingen er verhalen dat ze ’s nachts op de trappen van de 
Keverberg de potten en pannen schoonmaakten. Na een dag 
jagen en drinken zag Baron Frits – de laatste adellijke bewo-
ner – hen aan voor konijnen en schoot er één dood. De kabou-
ters vluchtten huilend het bos in en begroeven hun vriend. 
Het huilen duurde weken. Uit hun tranen ontstond het Boe-
zeven. Nu een rustige camperplek. Maar soms — heel soms —  
zie je iets kleins tussen het riet verdwijnen. Wie weet...

4  De weg van Napoleon
Van knooppunt 4 richting 42 en 46 steek je de Napoleons-
weg over. Deze werd in 1811 aangelegd in opdracht van 
Napoleon, als onderdeel van de Route Impériale nr. 3: een 
belangrijke verbindingsroute van Parijs naar Hamburg. Het is 
geen toeval dat je hier bij boerderijen tamme kastanjebomen 
ziet. In deze tijd vormden deze bomen een waardevolle  
voedselbron in armere streken.

46  Altijd onderweg
Van knooppunt 46 naar 47 
passeer je de bijenoase Kessel 
en de Sint Anthoniusmolen. 
Deze molen werd in 1800 ge-
bouwd in Meijel. Ze verhuisde 
eerst een keer binnen Meijel 
en in 1878 naar Kessel. 

48  Zinnenprikkelende plek
Na knooppunt 48 kom je bij Bloemenweide Kessel. Dit is een 
waar paradijs voor bijen, vlinders en andere insecten. Loop 
lekker even rond. Misschien zie je wel de Koninginnepage, 
een van de grootste vlinders van Nederland. In het voorjaar 
kun je ook de ritmische brul van de bastaardkikker horen.

 
70  Eeuwenoud economisch knooppunt

Via knooppunt 70 naar 72 kom je bij de Loswal, een plek die 
tot in de jaren ’80 werd gebruikt voor het laden en lossen 
van landbouwproducten, steenkool en andere goederen. 

Deze locatie is al eeu-
wenlang een belangrijk 
kruispunt van handels-
routes, zowel over de 
Maas van Luik naar Dor-
drecht als over land van 
Antwerpen naar Keulen. 
Teruglopend naar knoop-
punt 9 passeer je twee 
gedenkmonumenten 
en een kazemat die ons 

herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Ook kun je Villa 
Oeverberg bewonderen, het kasteeltje dat de laatste adellij-
ke bewoner van Kasteel De Keverberg liet bouwen omdat 
hij iets kleiner wilde gaan wonen.

9  Kasteel de Keverberg
En uiteraard zie je Kessels trots, Kasteel de Keverberg. Een 
van de oudste kastelen van Nederland, ontstaan in 950. 
Toen werd het heffen van tol aan de Maas verplaats van 
Echt naar Kessel. Dat was reden om hier een toltoren te 
bouwen. De oudste in Nederland bewaarde akte gaat hier-
over. Het begin van de Keverberg en van Kessel.

Dat alles dankzij... 
de Maas. De rode 
draad door deze 
wandeling. Een rivier 
die hier na een lange, 
eeuwenlange reis 
terecht kwam.
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